LITURGIE voor Oudleusen, 25 januari 2026, 10.00 uur

Voorganger: ds. Tabitha Keuning - Organist: Leo van den Boomgaard - Lector:Alma
Wennemars

- Welkom en mededelingen

- Aanvangslied Lied 18: 1 (Geroepen om te Zingen) “Bijeengeroepen uit onze huizen”
(mel. Lied 675)

Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied.
Zijn wij gekomen om weer te horen,
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht, om Gods toekomst te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Gebed om ontferming
- Lied 791: 1, 3, 5 en 6 “Liefde, eenmaal uitgesproken”
- Gebed om Gods Geest
- Lied “Er loopt een man die helpers zoekt” https://youtu.be/5qvegfvimYE
- Kinderen naar de kindernevendienst
- Evangelielezing: Mtt4: 12-22
- Lied 531 "Jezus die langs het water liep"
- Overdenking
- Lied 836 "O Heer die onze Vader zijt"
- Gebeden, stil gebed, Onze Vader

- Collecte

- Slotlied Lied 361: 1, 4, 6 "Er heeft een stem gesproken"

- Zegen



